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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg 
Wer nur den lieben Gott lässt walten (melodie lied 653) -  
G. Böhm (1661-1733) 
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering – door Jan 
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
O: (…) 
    Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Orgelspel en gesproken tekst: Psalm 98: 1 en 2 
 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 



  

 
 
Groet: 
V: De vrede van de Heer is met u. 
A: Zijn vrede is ook met u. 
 
Luisterlied (cd): ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ (LB 655) 
 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3 Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Inleiding bij de Schriftlezing 



  

 
 
Schriftlezingen – door Janny 

1. Deuteronomium 4: 32 - 40;  
2. Johannes 15: 1 - 8 

 
Orgelspel en gesproken tekst:  
‘U kennen, uit en tot U leven’ (LB 653: 1, 5 en 7) 
 

1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

 
 
 



  

7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Woorden en lied bij het WOORD – 
 

➔ Luisterlied (cd): ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Iona) 
 

Neem mij aan zoals ik ben,  
zuiver uit wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.  

  
Orgelspel en leestekst: ‘Ik ben de wijnstok’ (LB 656: 1) 
 

Ik ben de wijnstok, 
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in mij, ik blijf in u – 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader, 
de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u – 
dan vindt Hij vruchten hier. 

 



  

  
 
Diaconale mededeling – door Trea 

- Kerk en diaconie 
- De voedselbank Deventer 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armste onder ons door 
ze tijdelijk  te voorzien van een voedselpakket. Voedselbank 
Deventer helpt inmiddels ruim 200 gezinnen wekelijks van een 
voedselpakket. Met uw steun is de Voedselbank erg blij!   
Geef gul! 
 
Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars  

en orgelspel acclamatie: 
 ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’ (LB 367e)  

 
Luisterlied (cd): ‘Wij zijn het lichaam’ (Iona) 
 

Wij zijn het lichaam  
en Eén is het hoofd.  
Eén Geest geeft leiding  
en roept tot geloof.  
Eén God de Vader –  
wij allen gedoopt in één hoop. 
 



  

Christus die opsteeg  
en hemelhoog leeft,  
Jezus is Hij,  
liefde die alles geeft.  
Hij ging ten onder  
en bracht aan het licht blij bericht. 
 
Hij geeft zijn gaven,  
aan ieder haar deel:  
leraar of herder,  
een ander profeet.  
Zijn blijde boodschap 
doet opstaan en leert ommekeer. 
 
Vrouwen en mannen  
horen zijn stem,  
vormen zijn lichaam,  
getuigen van Hem  
bidden en dienen  
en zeggen Hem voort: levend woord.  

 
Zegen  
 
Orgelspel na de dienst – door Ingeborg 
 

------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

mededeling 
 

Bloemengroet 
(Okkenbroek) 
Dhr. Bood, Schiphorsterweg 
Mark Hoornenborg, Okkenbroekerveldweg, krijgt een kleine 
attentie. 
 
(Bathmen) 

De bloemen zijn gisteren naar mevr. Dinie Born, Holterweg, Oude 
Molen gebracht. 

  


